
Camembert, Livarot, Couer de Neuchatel en Pont l'Eveque zijn de vier traditionele kazen van Normandië.
Maar er is ook Cidre, Calvados, Double Crème, en nog zo veel meer.
Nonkel Bart neemt je mee naar de Basse-Normandie om al dit goeds te ontdekken in een kader van
glooiende landschappen en lieftallige dorpen.
We rijden langs La route du Cidre, ontdekken Beuvron-en-Auge, Cambremer, Honfleur en het mondaine
Deauville. Verder weg kunnen we ook naar Caen of naar Bayeux om het wereldberoemde tapijt te
bewonderen.  Normandië blijft verbazen.
Uiteraard is de reis niet compleet zonder bezoek aan de hoofdstad Rouen waar Jeanne d'Arc op de
brandstapel werd gezet.
Zoals het de gewoonte is tijdens de reizen met Nonkel Bart wordt het programma dag per dag
afgesproken met de groep. 

Even weg naar Normandië

We logeren in een boerderij die omgebouwd werd tot luxe vakantiewoning. Er zijn voldoende kamers en
badkamers voorzien (waaronder enkele single kamers) en als het weer het toelaat kunnen we gebruik
maken van het (verwarmd) zwembad. Nonkel Bart voorziet elke ochtend een vers ontbijt. 

7% korting bij boeking voor 1 maart

25-29april 2022
460
70


